
 Liefde voor de natuur is liefde voor het leven. 

 

Willen jullie (mama, papa, oma, opa, … ) dit 

ook beleven? Zeg  aan Karin wanneer; dan 

doen we dit graag samen!  Tot dan! 

 

(15/10/2018—19/10/2018)  

 

 

 

 

DE DRIE DIEREN NODIGEN
OM DEEL TE NEMEN AAN
ACTIVITEITEN VAN KARIN

 

Maandag 15/10/2018

We toveren ons lokaal om tot een echt bos en zaaien tuinkers  

Dinsdag 16/10/2018

We vullen onze bak met kriebeldiertjes en maken samen een “herfst

Woensdag 17/10/2018

We boetseren een egeltje van speeldeeg en geven hen stekeltjes van takjes. 

Kokkerellen! We gaan moddersoep maken. 

Donderdag 18/10/2018

Noten, sierappeltjes, kastanjes ,…..  die gaan we sorteren. 

De beentjes strekken we op de kabouterdans. 

Vrijdag 19/10/2018

Ons bos dat we maandag hebben gemaakt verhuizen we naar de tuin waar we alle

kriebeldiertjes terug vrij  laten.

 

 

 

Iedereen is  van harte   

welkom  

 

 

 

NODIGEN JULLIE UIT 
AAN DE 
KARIN. 

Maandag 15/10/2018 

We toveren ons lokaal om tot een echt bos en zaaien tuinkers   

Dinsdag 16/10/2018 

We vullen onze bak met kriebeldiertjes en maken samen een “herfst-glasraam”.  

Woensdag 17/10/2018 

We boetseren een egeltje van speeldeeg en geven hen stekeltjes van takjes.  

Kokkerellen! We gaan moddersoep maken.  

Donderdag 18/10/2018 

Noten, sierappeltjes, kastanjes ,…..  die gaan we sorteren.  

De beentjes strekken we op de kabouterdans.  

Vrijdag 19/10/2018 

Ons bos dat we maandag hebben gemaakt verhuizen we naar de tuin waar we alle 

kriebeldiertjes terug vrij  laten. 

 We sluiten de week af met  ons proevertje dat we kweek- 

 ten “onze tuinkers”. 

 

 

 De Eekhoorn, de lijster 

en de egel gaan de strijd 

aan, in: ‘de week van het 

bos’  

 

15/10/2018 —19/10/2018 


